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ELLE heeft zo haar favoriete adressen voor
een weekend weg of een borrel. We tippen.

LA VILLE BLANCHE

Voor het magische decor van de modeshoot op pagina 108 ging team
ELLE naar het dorpje Thorn (viak bij de Belgische grens, twintig minuten
riden van Roermond). Een pittoresk historisch dorpje met witgeschilderde
achtiiende-eeuwse huizen, die Thorn de bijnaam ‘het witte dorp” hebben
gegeven. Het was meteen duidelijk: dit moefen we fippen aan onze
lezers. We overnachtten in het Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche,
een knus hotel met ruime kamers in een van de witte panden met uitzicht
op de gotische abdijkerk. In het restaurant van het hotel kun je heerlifk
bourgondisch efen (lunch en diner) en ‘s ochtends staat er een vitgebreid
ontbijtbuftet voor je klaar. Huur om de omgeving te verkennen een
(elektrische) fiets en ga naar Nationaal Park De Meinweg. Of maak een
boottocht over de Maasplassen. Shoppen in Outlet Roermond kan
natuurlifk ook.

Speciaal voor ELLE-lezers heeft Fletcher Hotel-Restaurant La Ville

Blanche een driedaags arrangement samengesteld: twee overnachtingen
inclusief ontbijt en een driegangendiner voor maar 95 euro per persoon.
Meer informatie en voorwaarden op hotellavilleblanche.nl /ELLE

HOTSPOTS

" 1 1 HIGH WINEN IN HOTEL THE DYLAN
P 2 BAR-RESTAURANT DIDOT34 VAN HOTEL THE SLAAK
3 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT LA VILLE BLANCHE
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HIGH WINE

Hotel The Dylan aan de Keizersgrachtin Amsterdam is al jaren een
favoriet hier op de redactie. We hebben helaas weinig reden om in te
checken (want thuis is praktisch om de hoek) maar lunchen of dineren is
een prima alternatief. En wie zin heeft om te ‘'wijnen' is hier ook aan het
goede adres. The Dylan heeft als variant op de high tea een high wine;
vier kleine seizoensgerechten en vier glazen wijn, geselecteerd door de
chef en de sommelier. In de winter wordt de high wine aan het eind van
de middag in de lounge bij de open haard geserveerd of in barbrasse-
rie Occo. In de zomer kun je ook in de beschutte binnentuin terecht, de
verborgen schat van The Dylan. Je bent midden in de stad, maar het is er
zalig stil en groen.

dvlanamsterdam.com, high-wine

EER AAN EEN LETTER

Rotterdam heeft er een knappe horecagelegenheid bij. In het riksmonu-
ment Slaakhuys op de Slaak opende hotel, jawel, The Slaak. Een sfijivol
boetiekhotel op de plek waar voorheen de redactie en drukkerijvan de
krant Het Viije Volk huisde (tot 1976). Het pand van architect Jo Vegter uit
1952 werd speciaal voor de krant gebouwd. Toen de krant ging fuseren
met een andere, verliet ze het pand. Even zat het stadsdeelkantoor erin,
daarna volgde een rommelige bewoning van kraak en antikraak, in een
deel van het gebouw kwam een snookercentrum en uiteindelijk zou het
gebouw gesloopt worden. Gelukkig zag Marriott er een perfecte
locatie in voor een van zijn Tribute-hotels en kwam er een funky hotelin
met sympathieke verwijzingen naar het drukkerijverleden. Barrestaurant
Didot34 bijvoorbeeld is genoemd naar het lettertype dat de krant
gebruikte.

Slaak 34, Rotterdam, 010 312 0640
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